Redactioneeltje

Vlaanderen : 8.30u de tweede gsm-loze schooldag begint.
Rumbeke : 9.45u : "“in onzen tijd” waren alle schooldagen zonder gsm.

Zonnesteekje CLXII

Drukinkt op papier (21cm x 30cm) , 2025

Dit meerbladig kunstwerk is een
zoveelste realisatie van het artistieke

viertal GAfK. Het maakt deel uit van
een periodiek artistiek project. Het
creatieve collectief (gerda d, ann dk,
flurk v & katelijne h) gebruikt een
sobere en éénkennige zwartwitstijl
om hun boodschap over te brengen.
Schijnbaar levenloze romeinse
lettertekens worden door hun hand
ontplooid tot betekenisvolle, tot
nadenken stemmende, inhouden. De
energie die erin opgeslagen zit, zet zo
aan tot een persoonlijke
enthousiasmerende beleving bij de
ontvanger.

Op een speelse wijze weten deze vier
letterkunstenaars het voorbije
verleden (“het kampverslag”) in
dialoog te brengen met de komende
toekomst (hier herkenbaar als
“activiteitenkalender”). Daarbij
hanteren ze, opdat de bezoeker niet
zou verdwalen, een vertrouwde
indeling. De weetjes getuigen van een
diepmenselijke ervaring en een
ongerept geheugen. Verrassend
maken zij voor hun constructie niet
enkel gebruik van 26 alfabettekens,
maar interveniéren ook met een
fotografische beeldtaal. Ze spelen ook
met ruimte. Door geselecteerde witte
vlakken te voorzien nodigen ze de
kijker uit tot een eigen bijdrage. Het
geheel toont een culturele kracht en
verdient zeker een plaats in de canon
van Vlaamse meesterwerken.

This multi-page artwork is yet another
realization of the artistic quartet
GAfK. It is part of a periodic artistic
project. The creative collective (gerda
d, ann dk, flurk v & katelijne h) uses
a sober and monochromatic black-
and-white style to convey their
message. Seemingly lifeless Roman
letters are unfolded by their hand into
meaningful, thought-provoking
content. The energy stored within
prompts a personal, uplifting
experience for the recipient.

In a playful manner, these four letter
artists manage to bring the past ('the
camp report') into dialogue with the
coming future (here recognizable as
'activity calendar'). To ensure that the
viewer does not get lost, they use a
familiar layout. The facts bear witness
to a deeply human experience and an
untouched memory. Surprisingly, for
their construction, they not only use
26 alphabet symbols but also
intervene with a photographic visual
language. They also play with space.
By providing selected white areas,
they invite the viewer to contribute
their own input. The whole thing
displays a cultural strength and
certainly deserves a place in the
canon of Flemish masterpieces.



Activiteitenkalender

Zondag 14 september
Bezoek aan Koolhofput en Westfront in Nieuwpoort

Verantw.: Katrien, Lieve en Gerda

Duur: 11.15u - 17.30 u.

Verzamelen om 11ul5 in Nieuwpoort - Oude Veurnestraat ter hoogte van nr 64
(kleine parking) - er zijn 3 plaatsen voor mindervaliden. Gelieve de kaart mee te
brengen.

We rijden rechtstreeks naar Nieuwpoort. Vervoersregeling wordt meegedeeld aan
de mensen die meegaan.

Meebrengen: picknick + drank

Prijs: 10 euro

Inschrijven bij Katrien (katriendenoulet@skynet.be) tegen 6 september

Zaterdag 25 oktober
Bezoek aan chocolatier Vandenbulcke en kampfoto’s

Verantw.: Leen, Vincent, Flurk en Mieke
Duur: 14 u - 18.30 u

Waar: Zevenkamer, Peperstraat 141, Heule
Prijs: 20 euro (geleid bezoek)

Er wordt na het bezoek nog eten voorzien.

Inschrijven bij: Johan (johan.scherpereel@telenet.be) tegen 15 oktober

Zaterdag 22 november
Literair gevarieerde namiddag in de bib in Wevelgem

Verantw.: Griet, Veerle en Delphine
Duur: 14 u-18u
Waar: Bib van Wevelgem, Vanackerestraat 16, Wevelgem (naast het kasteel)

Prijs: 10 euro (er wordt avondeten voorzien)

Inschrijven bij Veerle (vdb.veerle@skynet.be) tegen 15 november

Woensdag 31 december: oudejaar

Verantw.: kern
Verdere informatie volgt zoals andere jaren

Inschrijven bij Leen & Paul - paulenleen32@gmail.com
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Zaterdag 17 januari, namiddag met Stefaan Verbrugge ‘Stem af op
morgen - 2026’

Verantw.: de kern
Duur: 14u-17u
Waar: de Voncke, Lagaeplein 24 Heule

Prijs: 10 euro

Inschrijven bij: Claudine (claudine.denoulet@skynet.be) tegen 10 januari

Zondag 22 februari, Op reis door India en Nepal
Verantw.: Claudine, Eveline en Gerda

Duur: 11.30u-17.30u

Waar: de Voncke, Lagaeplein 24 Heule

Prijs nog niet bepaald

Inschrijven bij Eveline (evel.m@hotmail.be) tegen 15 februari

14 maart, Activiteit nog te bepalen (bezoek aan Abby gaat niet door)

Verantw.: Sophie, Myriam en Mieke

Zaterdag 18 april, De plantentuin van Meise, met de bus
Verantw.: Leen, Mia en Ann D

Verzamelen bij Leen en Paul, Dreef ter Winkel 32, Gullegem
Verdere informatie volgt

Inschrijven bij Leen en Paul tegen 4 april — paulenleen32@gmail.com

Zondag 31 mei, BBQ en kampvoorbereiding bij Claudine en Joos

Duur: 11 u-17.30u

Waar: bij Claudine&Joos, St. Jansstraat 71 Beveren-Leie

Prijs: 20 €

Inschrijven : bij Claudine (claudine.denoulet@telenet.be) tegen 22 mei

Kamp Duin & Zee in Bredene van zondag 28 juni tot vrijdag 3 juli 2026
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Terugblik op het kamp

Kamplied (op de melodie van ‘Vrolijke vrienden’)

Zonnewijs, zonnewijs, Zonnewijzers
Vrolijke vriendengroep da-at zijn wij.
Zonnewijs, zonnewijs, Zonnewijzers,
Vrolijke vriendengroep da-at zijn wij!

Vrolijke vrienden

%,.
Als we samen weer op kamp gaan, I
naar de Kleppe of naar de hei,
dan klinkt het wel olalala,
Stevige vriendengroep da-at zijn wij!

S - R
N

Als de bus dan vlot gaat rijden
Met Stefaan weer aan ons zij

Dan klinkt het wel olalala, % et F
Kontente vriendengroep da-at zijn wij! = T ;

Als de koksjes weer gaan koken
Barbecue of ham met prei

Dan klinkt het wel olalala,

Dankbare vriendengroep da-at zijn wij!

Als we samen weer op stap gaan,
Of gewoon eens rustig vrij,

dan klinkt het wel olalala,

Innige vriendengroep da-at zijn wij!

Als we straks dan blij naar huis gaan,
top ervaring weer erbij,

dan klinkt het wel 1000 keren,
Vrolijke vrienden dat blijven wij!




Kampverslag van Marijke

Ieper, 18 juli 2025
Dag Zonnewijzers,

Na onze zeer goede en deugddoende kamp, schrijf ik nu op mijn eigen manier
mijn ervaringen.

Vrijdagmorgen 11 juli 2025 laatstleden, vertrok ik omstreeks 10u met de auto
van mijn broer Piet, en de vrouw van mijn broer Piet, Dora De Bock is haar
naam, naar Gullegem bij Paul Vannieuwenhuyse en Leen Accou. Wanneer we in
Gullegem waren, stonden we al klaar, met onze bagage, rolwagens, en valiezen,
om met de autobus van de Meibloem, en onze goede en zeer vriendelijke
chauffeur Stefaan Desmet, met onze picknick naar de Gavers in Geraardsbergen
om buiten onze picknick te eten. Nadat we onze picknick gegeten hadden, in de
Gavers in Geraardsbergen, vertrokken we weer omstreeks 12u50, met de
autobus van de Meibloem, en onze chauffeur Stefaan Desmet naar De Kleppe in
Everbeek, niet ver van Brakel.

Ons kamphuis.
Het was ongeveer 16u of 16u30 dat we er waren. We zaten in een

vakantiecentrum De Kleppe in Everbeek buiten met heel veel dieren, tuinen en
een grot met een Kapel met Onze Lieve Vrouw Maria. Er waren een tweetal koks
mee om iedere dag te koken voor ons, met onze picknick, Johan Scherpereel, en
Rita Vandenborre, met Jan Degroote, ter vervanging van Pierre Lesage, omdat
Pierre Lesage ook naar het Koor was. De volgende dag was Pierre Lesage er
weer, om te koken voor ons. Daarna waren we van Katrien Denoulet
geinstalleerd in onze kamers. Ik sliep bij mijn liefste en goede kamergenote
Lieve Vienne. We deden allerlei activiteiten per groep, zoals een halve dag
dagtocht met de autobus van de Meibloem en onze chauffeur Stefaan Desmet
met onze picknick. Dan reden we naar Louvain-La-Neuve excursie. We
bezochten het Hergémuseum met een ontdekkingsrondleiding met een
mannelijke gids, en een kennismaking met de geschiedenis en de
stadsontwikkeling van Louvain-La-Neuve. In de avond was er een Rode draad :
de grote Kleppeshow met wat uitleg van Eveline Mailiaerd met een Apero en een
avondmaal. We deden het thema : olalala, olalala, olalala, c’est magnifique Bis
3X. De volgende dag zondag 13 juli 2025, bezochten we Brussel onze
sympathieke en veelzijdige Nationale hoofdstad van Belgié met een deskundige
begeleiding van een eerder ongekende wijk waar we een uniek samenspel vinden
van oude en nieuwe gebouwen en pleinen, aan het Jubelpark bij Guingette
Maurice met een verkenningstocht door de Europese Wijk. Tijdens de terugreis
naar ons Kamphuis zag ik drie Atomiums en Manneke Pis, dat brengt mij een
heel goede herinneringen.

Maandag 14 juli 2025 deden we een planning met een middagmaal in De Kleppe.
In de namiddag reden we naar de parkeerplaats in Boembekemolen met een
tocht van 5 km tussenop aan de Boembekemolen. De volgende dag dinsdag 15
juli 2025 was ik met mijn collega Leen Accou dagverantwoordelijke en ik zong
een Frans Liedje van Nana Mouskouri, dat liedje is : Quand tu chantes.

Quand tu chantes, quand tu chantes
Tu ne sais pas pourquoi



Quand tu chantes, quand tu chantes

Quand tu chantes ¢a va Bis 5X

Quand tu chantes ca va

Quand tu chantes ca va

Quand tu chantes c¢a va

Quand tu chantes ca va

De volgende dag : woensdag 16 juli 2025 was er een vrije namiddag van ons
genoeglijk kamphuis en de inherente rust te genieten geven we mekaar de
vrijheid om te kuieren, te luieren, te zonnen, en te herbronnen. In de namiddag
reden we met onze chauffeur Stefaan Desmet naar Ename. We brachten een
bezoek aan de Erfgoedsite van Ename van de vaste tentoonstelling met een gids
en een verborgen verleiding (de Expo toont ondergoed als Erfgoed). Dat vond ik
heel leuk en de moeite waard met mijn goede ervaringen.

Het afscheid nemen.
De laatste avond : donderdag 17 juli 2025 was er weer een Rode Draad van de
grote Kleppeshouw door Eveline Mailiaerd met een verkleedpartij van de Nonnen
en een optreden van Nicole Josy en Hugo Sigal met het liedje van Goeie morgen,
morgen, goedendag. Blij dat ik je weer vanmorgen zag. Goedendag iedereen
dank u wel dat ik er weer bij mag lopen, zingend dansend. 2. Goeie morgen,
morgen, ik ben blij, want ik mag er immers weeral bij. Goedendag zonneschijn,
dank u morgen dat ik er weer mag zijn. Ref. De wereld is een showtoneel dat wij
bespelen, we krijgen een kasteel om van te delen. Het wordt allemaal te veel,
kan mij niet schelen, het minste deel wordt sasioneel. Goeie morgen, morgen,
goedendag, blij dat ik u weer bleven mag, goeiedag allemaal, dank u morgen,
voor het onthaal. Ref. De wereld is een showtoneel dat wij bespelen, we krijgen
een kasteel om van te delen. Het wordt allemaal te veel, kan mij niet schelen.
We krijgen het minste deel sensasioneel.

Ik was heel blij, en gelukkig, in mijn binnenste van mijn hart, dat jullie kwamen
kijken, met mijn zang en optreden van het Koor van de Smile, ook met personen
met een handicap in de zaal De Schouw in Lichtervelde van Pinokkio op zondag 9
maart 2025 laatstleden, met mijn Musical op de planken, met mijn looprek.

Jullie betekenen heel veel voor mij, met mijn goede zangtalent, maar ook omdat
ik, van jullie heel veel begeleiding nodig heb, bij mij PR

blijven, en heel goed zorgen voor mij, in het geval als
er iets is met mij. Ik zou nog zo'n goede kamp willen
beleven.

Marijke Duthoo.

Volgend jaar 2026 is het kamp aan de zee in
Oostende waar we een aantal jaren geleden geweest
waren van 27 juni 2026 tot 3 juli 2026 !

In het jaar 2027 zal er wel iedere maand in het
weekend activiteiten zijn, doordat de verzorging
zwaarder en zwaarder wordt, en onze ouderdom !




Weetjes van op kamp

Wist je dat krieken eigenlijk blauwe druiven zijn? Heu?? Een druivelaar is toch
geen kriekenboom?

dat we zomaar 100 euro vonden voor onze voeten op de parking in Louvain la
Neuve

dat de vrouw van de man van café Boembekemolen (die speciaal voor ons
opendeed) de collega was van Flurk.

dat Annietje bekommerd was en vroeg aan Stefaan die ijverig bij de afwas aan
het helpen was “Zeg zije gij wel betaald iere?”

dat Ferries deur als een kanonschot is.

dat we een echt koor waren zoveel dat we gezongen hebben.

wie weet wie de moeder van Klein Duimpje is?

dat Annie Carissimo een echte Europees kampioen in elektrisch rolstoelrijden is.
dat we nu een showbeest als lid van de ZW hebben.

dat we kunnen balanciéren ip de rennen en dat schommelen met ketel en bustel.

dat Anny C, klaar gewapend met een halve fles roséwijn om te gaan slapen,
vroeg: “Wie wil er mij helpen?”. Johan was onmiddellijk kandidaat.

dat het akte van berouw nog weinig gekend is, zelfs door insiders.




Anns weetjes van op kamp

Vrijdag 10 juli: Fantastisch begin van ons kamp

Ik (Ann) was al vroeg wakker en zag het helemaal zitten om met vrienden er een
weekje op uit te trekken in de Vlaamse Ardennen. Omstreeks tien uur vertrok ik
met een vrijwilliger richting Dreef ter Winkel te Gullegem.

Toen we er aankwamen zagen we de autobus al staan in de straat van Paul &
Leen. Er waren enkele leden toe gekomen en mondjesmaat kwamen de anderen
toe.

De buren kwamen natuurlijk ook een kijkje nemen. Een van de buren was die
dag net vijftig jaar geleden gehuwd en we wensten hen met zijn allen van harte
proficiat.

Leen vertelde dat er enkele mensen spijtig genoeg niet konden meegaan omwille
van gezondheidsproblemen. Er waren ook mensen die achter zouden komen en
een drietal die enkel het weekend zouden mee gaan.

Claudine en Katrien die dagverantwoordelijken waren, hadden zich snel
omgekleed en verwelkomden iedereen. Met een wegenkaart toonden ze waar we
precies naar toe zouden gaan.

Iedereen stapte op de autobus en onze buschauffeur was Stefaan en daar waren
we natuurlijk heel blij mee en hij ook.

Toen we wegreden, werden we uitgezwaaid door enkele buren van Paul & Leen.
Een beetje verder was de wekelijkse markt bezig. Leen wist te vertellen dat hij
nu meer aftrek heeft dan vroeger.

Met de bus moesten we een kleine omweg maken voor we de autosnelweg op
konden. Els, Veerle en Geert reden met de auto want zij zouden de maandag
terug naar huis komen omdat ze moesten gaan werken.

Op de bus werd er gezellig gekeuveld over koetjes en kalfjes. Katrien kwam rond
met een snoepje.

Nadat we een eindje hadden gereden, verdeelde Eveline aan iedereen een blad
met een tekst erop. Ze had een toepasselijk kampliedje geschreven op de
melodie van het liedje ‘Vrolijke vrienden’. Eerst zong ze het ons eens voor, maar
we konden vliug met zijn allen meezingen.




Iets over Gent gingen we van de autostrade af en reden we langs gewone
wegen. We kwamen soms terecht in smalle weggetjes. Soms dachten we
weleens ‘hier zal Stefaan niet door kunnen’. Wonder boven wonder lukte het hem
telkens toch. Aan de autocar hing ook nog de aanhangwagen waar onze bagage
en proviand in zat.

Het landschap was helemaal anders dan bij ons en dat verwonderde ons toch
wel. Want zover van West-Vlaanderen waren we toch ook niet.

We kwamen aan in het provinciaal domein Gavers in Onkerzele
(Geraardsbergen). Chris en Jos waren er ook al en we heetten hen met zijn allen
van harte welkom.

Iedereen had honger gekregen, daarom beslisten we eerst te picknicken. We
zochten met zijn allen een tafel vlak bij de cafetaria bij het zwembad. De
picknick smaakte ons.

Plotseling ontstond er wat commotie rond de tafel waar Annie zat, ze bleek
gestoken te zijn door een wesp in haar lip. Gelukkig kon ze geholpen worden bij
de hulppost. En een zakje ijs bood redding tegen de pijn.

Ferrie en Rika kwamen ook toe en moesten ook picknicken. Ze hadden druk
verkeer gehad, maar waren blij dat ze veilig en wel gearriveerd waren.

Na onze picknick besloten we nog een wandeling te doen in het domein. Toen Jos
haar rolwagen aanlegde bleek hij niet meer te rijden. Ze vonden niet meteen wat
eraan mankeerde.

We wandelden gedurende drie kwartier rond. In het domein kan je met kano’s en
pedalo’s op het meer varen. Veel mensen waren aan het picknicken op de
voorziene banken.

Anderen zaten dan weer op meegebracht dekens. Het was geestig om eens te
bezien wat ze allemaal bij hadden.

De bomen en planten trokken ook onze aandacht. Jan Feryn kwam ter sprake,
jaren geleden de expert op dat gebied.

Toen we terug bij de cafetaria waren stond Jos haar rolwagen op te laden, maar
dat had geen soelaas gebracht. Dus besliste ze in haar gewone rolstoel te zitten
en mee te rijden met de bus. :

Eveline en Kris hadden al getelefoneerd naar
de verstrekker. Het bleek een
antwoordapparaat te zijn, maar onze
buschauffeur Stefaan was de reddende
(b)engel.

De natuur is helemaal anders dan in ons
West-Vlaanderen. Veel meer glooiende
landschappen. We bereikten ons kamphuis
‘De Kleppe’'. Het bleek geen gemakkelijke
opgave om daarop te rijden. Stefaan moest
een bloembak enkele centimeters verplaatsen.

We werden hartelijk verwelkomd door Rita en Johan. Ze hadden al de eerste
boodschappen gedaan in de Colruyt in Brakel. Ik vermoed dat er in Everbeek
boven of beneden geen zo’'n winkels zijn.



Met zijn allen werd er zoveel mogelijk geholpen bij het uitladen van de bagage
en al de lekkernijen die onze trouwe koks nodig hadden om ons culinair in de
watten te leggen.

Katrien verdeelde de kamers aan de hand van mooie zelfgemaakte naamkaartjes
en kwam ons zeggen of we in de kleine of grote Kleppe sliepen.

Het zoeken achter de bagage kon beginnen en iedereen betrok zijn of haar
kamer. Uitpakken kon ook gebeuren, maar alles gebeurde vrij vlot.

Omstreeks 18 u 30 werden we in de tuin verwacht voor de rode draad. Eveline,
had weer haar creativiteit in zich de vrije loop gegeven. Natuurlijk lonkte onze
eerste aperitief samen met verschillende hapjes. Dat was echt het moment dat
het kamp uit zijn startblokken schoot.

Er kwam wat denkwerk aan te pas hoe we het zouden doen, we zetten de tafels
in twee rijen langs het gangpad. Wie de eerste uitverkorene was om een
spelletje te doen weet ik niet meer. Ongetwijfeld bracht het de nodige hilariteit
met zich mee.

De koks hadden de tafel gedekt, de eerste maaltijd was overheerlijk en het was
de eerste keer dat ze het klaarmaakten. Het was een gerecht met kip.

Na het avondeten besloot ik mijn kamer op te zoeken, want de volgende twee
dagen waren er twee daguitstappen gepland.

Zaterdag 12 juli : Louvain-la-Neuve excursie

Omstreeks kwart voor acht werden we gewekt door twee afgestudeerde
professors Annie en haar broer Rik. Ze waren helemaal in toga gekleed. Vandaag
gingen we richting Louvain-La-Neuve.

Toen ik mijn gordijnen oprolde zag ik
dat het een veelbelovende dag zou
worden. Ik zag dat Leen, Lieve en
Jos al waren vertrokken richting
West-Vlaanderen. De mama’s van
Gerda en Siska waren de week
ervoor gestorven en er was een
dienst georganiseerd voor hen.

Het ontbijt smaakte ons en iedereen
zag het zitten om er op uit te
trekken. We verzamelden rond tien
uur aan de bus. Wat een gemak is
dit, zo'n autocar en dat dankzij de
sponsoring van Creland. Dankzij de 7
hulp van Johan.

Ik vermoed dat we een uurtje onderweg zijn geweest. Zoals altijd werd er weer
gekeuveld over van alles en nog wat. We passeerden ook heel mooie
landschappen.

Je zag duidelijk dat we richting Wallonié reden, plotseling reed de autobus een
hele poos onder de grond. Louvain-La-Neuve, is een studentenstad gebouwd
eind de jaren zestig en begin de jaren zeventig.

Of je met de bus onder de grond kan parkeren weet ik niet, maar wel in elk geval
bovengronds en dat zou letterlijk en figuurlijk iets opleveren.



In de voormiddag was er een bezoek gepland aan het Kuifj museum. Een
speciaal gebouw zowel van buiten als van binnen.

Je zag ook binnen dat het een speciaal gebouw was. We kregen een koptelefoon
met een scherm, die in de verschillende zaken de nodige uitleg gaf.

De strips van Kuifje heb ik nooit gelezen, maar ik ken wel enkele figuren uit de
strips, zoals de broers Janssens.

Het is een interactief museum, waar heel veel te ontdekken valt. Zo was er een
zaaltje over het leven van de schrijver van de ontelbare albums.

De kranten waren ook geinteresseerd in zijn verhalen en brachten ook
publicaties uit. Ik vermoed meest in de streken van Wallonié en omstreken.

In het museum kan je uren rondlopen en verhalen en indrukken beleven rond
het personage Kuifje. Het is ook een zeer toegankelijk museum, daar hebben wij
met de bende een zesde zintuig voor.

Aan de uitgang kon je in een kokervormige constructie, daar zag je al de albums
samen. Heel mooi gedaan en indrukwekkend om te zien.

In de inkomhal stonden doorzichtige banken, het gaf een speciaal gevoel om
daarop te zitten.

Daar stond ook een zeer mooie oude auto - ongetwijfeld gebruikt in de albums -
dit lokte natuurlijk veel belangstelling uit bij de mannen.

We hadden geluk met het weer dus konden we in een naburlg park pICkI’IICken
De koks hadden lekkere broodjes el . L
gemaakt, voor elk wat wils.

In de namiddag zouden we op
sleeptouw worden genomen door
twee gidsen. We moesten hiervoor
tot aan de toeristische dienst. Dit
was gelegen in een winkelcentrum.

Omdat we niet tussen de
marktkramen wilden flaneren deden
we er wat langer over om er te
geraken.

In het winkelcentrum namen we
plaats in een kamer waar een
maquette stond van de stad die we bezochten. Daar kregen we een boeiende
uitleg over hoe de stad stap per stap gebouwd is geweest tot een studentenstad.

Daar zijn ze mee begonnen eind de jaar zestig en begin de jaren zeventig zijn de
eerste studenten ertoe gekomen. Ze waren er nog aan verbouwen.

Er zijn ook verschillende accommodaties voor de studenten die er studeren, zoals
appartementen, sporthal, natuurgebieden.

Nadien verdeelden we ons in twee groepjes en werden we door twee gidsen
meegenomen door bepaalde plaatsen in de stad.

Je zag wel dat bepaalde delen aan vernieuwing toe waren en hier en daar werd
er al gerenoveerd aan de gebouwen.



Het was een bruisende stad met winkels en café. De auto’s worden zoveel
mogelijk onder de stad geparkeerd.

Vele mensen die er studeren gaan ook in een winkel of horeca gaan werken om
hun studie en hun verblijf er te kunnen betalen.

Het was heel interessant om eens door de stad te worden gegidst en hier en daar
de nodige uitleg te krijgen.

Aan het einde bedankten we onze gids en zijn echtgenoot. We hadden zin om
iets te gaan drinken en zochten een cafeetje. We vonden er een vlak bij de
markt.

De man die onze bestelling kwam opnemen had het precies wat moeilijk om alles
duidelijk te begrijpen. Gelukkig kreeg iedereen met wat geduld wat hij besteld
had. We hadden zelf nog wat over van het geld dat we hadden samengelegd om
te betalen.

Tegen een bepaald uur hadden we afgesproken om aan de bus te zijn. Terwijl de
andere groep nog wat bleef zitten op het terras gingen wij al door.

We waren op het voetpad aan het wandelen waar we niet zo goed door konden.
Evelyn, besloot een andere weg - langs een parking te nemen. Tot haar
verbazing vond ze twee biljetten van vijftig euro. We waren natuurlijk allemaal
verrast.

Ze gaf de euro’s in veilige bewaring aan Ferrie, die ze in de rits stopte van zijn
pet. Daarmee zou ze de groep eens trakteren in een café.

Het was ruim één uur rijden voordat we aan
onze kampplaats waren. Tijdens die rit zongen
we een vrolijk Franstalig liedje over een hond.
Caroline en Myriam deelden de tekst uit op
papier zodat we met zijn allen konden
meezingen. Ambiance was verzekerd.

Toen we op de kampplaats waren, nam
iedereen de gelegenheid om zich wat op te
frissen, we werden beneden terugverwacht
voor het aperitief en het eten.

Leen, Lieve en Jos waren ook veilig en goed
terug uit West-Vlaanderen. Ze hadden
natuurlijk een emotionele dag achter de rug.
Daarom besloten we om geen rode draad te
houden.

Leen vertelde ons in het kort hoe de dag
geweest. Gerda had een mooie tekst

: ane : geschreven die door de priester was
voorgelezen Ze was ook verrast dat er zonnewijzersleden aanwezig waren. Het
was een mooie viering.

In de namiddag was er een soort herdenking voor de mama van Siska. Daar was
ook veel volk op aanwezig. Er was een aantal dagen voordien al in intieme kring
afscheid van haar genomen.



Samen genoten we van de aperitief en een heerlijke maaltijd die onze koks voor
ons bereid hadden. Het smaakte ons weer voortreffelijk.

Na het avondeten zocht ik mijn slaapkamer op om nog wat te lezen en daarna te
slapen. Het was weer een zeer geslaagde dag.

Zondag 13 juli: Brusseldag

Mia en Els wekten ons met een leuk en toepasselijk liedje. Ze hadden zich
natuurlijk verkleed, het was grappig en mooi om te zien. Daar maakten ze ook
een filmpje van.

We werden weer verwacht aan het ontbijt rond acht uur dertig. Het smaakte ons
voortreffelijk en we deden ons te goed aan al het goeds. Er waren pistolets en
andere broodjes.

Na het ontbijt en de afwas maakten we ons klaar om er weer één dagje op uit te
trekken. We gingen een dagje naar Brussel.

Terwijl we in de autobus zaten, kregen we een telefoontje van de koks dat ze
hun eten hadden meegegeven met de bus. De koks moesten Jan in het station
van Oudenaarde gaan afhalen. Jan zou enkele dagen Jean-Pierre vervangen als
hulpkok.

In Brussel deden we eerst met de bus een rondrit, we zagen veel gebouwen. Er
\ waren veel oude en nieuwe gebouwen.

Rond twaalf uur dertig a één uurtje zette onze
buschauffeur Stefaan ons af aan het Jubelpark.
Daar gingen we picknicken, de koks hadden pasta
met groenten gemaakt. Het smaakte ons weer
voortreffelijk.

Het was niet zo simpel voor de rolstoelgebruikers
. om naar het toilet te gaan. Ze moesten een heel
eindje lopen voor ze een toilet vonden.

In de namiddag verdeelden we ons in twee
groepen en werden we op sleeptouw genomen
doorheen de stad door twee gidsen.

~ In het Jubelpark gaf onze gids wat uitleg bij
bepaalde beelden. Zo kwamen we ook bij een

| gebouw dat normaal gezien niet toegankelijk is.
Uitzonderlijke bleek het kunstwerk twee maanden
te bezichtigen te zijn.

Het was een heel bijzonder kunstwerk, die vele zaken van het menselijk leven
uitbeeldde. Er waren ook enkele mensen van de nationale loterij die wat toezicht
hielden. Op grote borden stond er uitleg over wat er te zien was.

Tijdens de wandeling kregen we heel veel verschillende dingen te zien. We zagen
onder meer een kunstwerk dat gemaakt was geworden na de aanslagen in
Brussel.

Op een gegeven moment zagen we ook het grote gebouw waar Europees
voorzitster Ursula Vanderleyen werkte. Ze woont er blijkbaar ook. Het gebouw
was voorzien van lamellen, wij dachten dat dit voor de zon was. Onze gids
vertelde dat dit ook een stuk was om de mensen die er werkten te beschermen
tegen de pers en de media.



Er stonden op een drietal plaatsen stenen met graffiti die afkomstig waren van
de Berlijnse muur.

Na een heel eind wandelen hadden we zin om iets te gaan drinken. De gids nam
ons mee naar een soort winkeltje waar je drank kon verkrijgen. Buiten konden
we op een terrasje plaats nemen, maar het duurde een tijdje voor iedereen iets
te drinken had.

We kwamen ook langs het station van Maalbeek waar de aanslagen waren
gebeurd. Daar stonden we even bij stil.

Op een gegeven moment gingen we ook door de Europese wijk, daar zijn
allemaal burelen gevestigd waar ze vergaderen. Het was er rustig want het was
zondag. Daar zagen we een dakloze man liggen.

Via een raar hellend vlak kwamen we weer op straat terecht, het was wel even
uitkijken hoe we moesten lopen.

We kwamen in een soort park terecht en onze gids vertelde dat het vroeger een
dierentuin was geweest, maar dit was lang geleden.

Als laatste kwamen we ook aan bij twee gebouwen die iets te maken hadden met
geneeskunde vermoed ik.

Toen we de bus moesten opstappen zagen we
een ijsjeswagen, we hadden met enkelen wel zin
in een ijsje. Omdat we huiswaarts gingen deden
we dat niet.

We moesten nog één uurtje rijden voor we terug
op de kampplaats waren. Iedereen nam de tijd
om zich wat te verfrissen.

Buiten werden we verwacht voor het aperitief en
de rode draad. Veerle en Els moesten een liedje
raden en dan zo vlug mogelijk de verschillende
bierflesjes aantikken. Telkens al het fout liep
moesten ze herbeginnen. Aan de tafel zaten Anny
en Ann, die uit een speciaal bierglas zo snel
mogelijk een pintje moesten uitdrinken. Er werd
natuurlijk gesupporterd voor hen.

Els bracht ook nog een liedje naar voor met de
nodige gebaren en we hadden natuurlijk plezier.
We zongen ook uit volle borst mee met het refrein.

Het avondmaal smaakte ons weer voortreffelijk. De koks verwenden ons met
allerlei lekkers.

Na het avondeten ging ik naar mijn kamer en las ik hog een beetje voor ik ging
gaan slapen.

Maandag 14 juli: Planning en halve dagtocht

We werden gewekt door Ferrie en Rika omstreeks kwart voor acht. Ik vermoed
dat ze verkleed waren, maar ik weet het niet zeker.

Bernard kwam toe met taxivervoer en was blij om iedereen eens terug te kunnen
zien en op die manier erbij te kunnen zijn.



Na het ontbijt en de afwas werden we buiten verwacht voor de planning. De kern
had al het een en ander voorbereid.

Gerda was met de auto toegekomen en ze was blij dat ze de groep kon
vervoegen. Het zal wellicht even wennen geweest zijn.

Iedereen kon eerst zeggen wat hij of zij graag eens wilde doen, natuurlijk moest
het uiteraard haalbaar zijn voor de groep.

Er werd ook nog eens stilgestaan bij de kampen. Volgend jaar gaan we voor de
laatste maal op kamp naar Oostende.

‘s Middags aten we op het kampterrein, de koks hadden eitjes klaar gemaakt.
We konden ook kiezen uit verschillende soorten groenten en stokbrood. Zoals
altijd smaakte het.

In de voormiddag was onze buschauffeur Stefaan druk in de weer geweest. De
zondagavond had hij vastgesteld dat er iets mis was met de lift. Hij had zijn baas
van De Meibloem gecontacteerd en hij was komen kijken. Stefaan moest naar
Tielt om een andere bus op te halen. Dat was een hele onderneming voor hem,
maar hij vond dat de activiteiten die we hadden gepland moesten kunnen blijven
doorgaan.

Katelijne, Myriam en ik besloten om niet mee te gaan in de namiddag en het
eens rustig aan te doen. Ik besloot wat te lezen in de tuin.

De anderen die wel mee gingen, konden voor ze vertrokken nog koffiedrinken.

Jan vroeg aan Johan en Rita of hij nog eventjes naar het toilet mocht voor hij
zou beginnen werken. Je zag hen denken ‘wat zouden we daarop antwoorden’.
Dat was echt grappig.

Ik genoot van de stilte en rust. Myriam had wat kunnen slapen en Katelijne had
ook gerust.

Toen ze terug waren vertelden ze dat ze een zeer mooie wandeling hadden
gemaakt en dat ze iets waren gaan drinken in een café dat normaal gezien
gesloten is.
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E je nie gezien, vous n’avez pas vu
een kljin oentje dans la rue?
Tis verloren, tis perdu

) met zin stirtje an zin ku
E je nie gezien, vous n'avez pa vu
een kljin oentje dans la rue

En hieronder de versie van Donaat (mooie Donaatie)

E je nie gezien, vous n'avez pas vu
100 euro dans la rue?
Tis verloren, tis perdu
nie van mie en nie van u
E je nie gezien, vous n’avez pas vu
100 euro dans la rue.
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Lief en leed
‘ﬂ:' Op 6 juli overleed Nelly De Brabandere, de mama van Siska

Ook op 6 juli overleed Margriet Dezwarte, de mama van Gerda




Laat de zon in je hart

De eerste dag picknickten we in De Gavers in Geraardsbergen.

Het zonnetje was er bij ; dat was al een goede start van onze vakantie!

De wespen op het terras waren voor niemand aangenaam. Ze kwamen van
overal!l En het moest en zou gebeuren dat iemand een steek kreeg..

Annie H. kreeg een steek op haar mond. Heel pijnlijk hoor.

De EHBO dienst van het domein kon Annie goed verzorgen, maar de schrik en de
pijn waren niet te overwinnen...

Ondertussen had Veerle het schitterend idee om ons uit te nodigen om een
verzoekplaatje aan te vragen voor onszelf en/of voor onze groep @)!

Via een ooo-parleurke konden we meezingen en was het supertof om de tekst en
de melodie te horen en te zingen...

‘Laat de zon in je hart’ was het eerste nummer. Natuurlijk kent iedereen het
refrein.

Annie vergat meteen de wespensteek en zong voluit mee.

Zo zie je maar dat muziek wonderen kan doen!!

Gedurende de dagen dat Veerle aanwezig was in ‘de Kleppe’ werd nu en dan een
nummer aangevraagd en afgespeeld. De zonnewijzersplaylist is niet meer op te
sporen, maar wat aangevraagd werd kwam recht uit het hart. Prachtig toch!

Lang leve de muziek, die het medicijn is voor de wonden die we willen helen.
Lang leve de noten en ritmes die de leegte vullen, de stilte breken, en ons
herinneren aan de schoonheid van het leven. Muziek is de stem van de ziel, de
taal die iedereen begrijpt, en de sleutel om wat in ons leeft vrij te maken.

Als je erbij stilstaat, weet je hoe mooi muziek kan zijn en wat het voor je
betekent. Raymond van het Groenewoud zong het al: ‘Het is de liefde. Het is de
liefde. Het is de liefde voor muziek.’

Dankjewel, muziek.

Dankjewel helende en reddende engel.
Dankjewel energie-gevende held.

Je bent fantastisch!

Katelijne




Boekentip

Beste zonnewijzers, deze twee lege bladzijden nodigen je uit om ook eens een
persoonlijke boekbespreking van een mooi boek in te dienen, alvast bedankt.

Volgend steekje verschijnt begin januari,
jouw bijdragen verwachten we tegen 31 december 2025.



